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Stilte 
 
Lied: Mon âme se repose (32) 
 
Welkom 
Door Klaas Feijnenbuik (Paradijskerk) 
 
Een nieuw Gaza van Marwan Makoul 
Een nieuw Gaza  
Er is geen tijd meer  
talm niet langer in de schoot van je moeder, mijn zoontje  
kom, haast je, niet omdat ik naar je verlang  
maar omdat de oorlog razend rondwaart en ik bang ben  
dat jij je land niet zult zien, hoezeer ik je dat toewens.  
  
Je land is geen grond of een zee  
die voorspelde wie van ons er in leeft en stierf  
het is immers jouw volk  
kom, leer het kennen voordat de bommen  
het verminken en ik de resten moet verzamelen  
om jou te laten weten dat zij die verdwenen  
mooi en onschuldig waren.  
En dat zij kinderen hadden zoals jij  
die ze bij elke aanval lieten ontsnappen  
uit de koelruimtes van de doden  
om ze als wezen neer te zetten op het reddings-koord. 
 
Als je te laat komt, zal je me niet geloven  
en denken dat het een land is zonder volk  
en wij hier helemaal niet geweest zijn.  
We zijn twee maal verbannen en daarna vijf en zeventig 
jaar  
in opstand gekomen tegen ons lot  
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toen alle geluk ons werd afgenomen  
en de hoop de kop ingedrukt.  
  
Ik weet dat de last en het verdriet te zwaar voor je zijn  
vergeef me, want zoals een gazelle bij de bevalling  
ben ik bang voor de jakhals  
die in hinderlaag achter de waterbak ligt  
kom daarom snel en ren weg, zo ver als je kan  
dan word ik niet door berouw verscheurd.  
 
Gisteren werd ik door wanhoop gekweld  
ik zei: hou op, is dit iets voor mijn kleintje  
kind van een zuchtje wind  
heeft hij iets te maken met deze orkaan?  
Maar vandaag kwam ik terug  
gedwongen door weer een breekpunt van nieuws:  
‘het ziekenhuis van de Baptisten in Gaza gebombardeerd’  
tussen de 500 slachtoffers was een kind  
dat riep naar zijn broer met half weggeblazen hoofd  
en open ogen:-broertje! kun je me zien?  
Die zag hem niet, net zo min als de bezeten wereld  
zij veroordeelde twee uur lang en viel daarna in slaap  
om hem en zijn broer te vergeten.  
  
Wat kan ik nu tegen je zeggen?  
Catastrofe en ramp zijn zusters die beiden hongerig  
en vol waanzin, me overvallen tot mijn mond trilt  
en alle mogelijke woorden voor ‘kadaver’ laat vallen.  
In tijden van oorlog vertrouwt niemand op welke dichter 
dan ook  
want hij is traag als een schildpad  
die tevergeefs probeert om de massamoord  
die rent als een haas, bij te houden.  
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De schildpad kruipt  
en de haas springt van misdaad naar misdaad  
tot aan de Roomse kerk, nu gebombardeerd  
voor de ogen van god, rechtstreeks uit de moskee  
die in het heiligdom van de bevrijder geraakt  
met de grond gelijk werd gemaakt. 
 
Waar is de bevrijder als onze vader in de hemel  
in feite het vliegtuig is, hij alleen zonder metgezel  
behalve diegene aan boord die ons kwam bombarderen  
terwijl alleen maar onze onderwerping getroffen werd.  
 
Op het kruis nu, mijn jongen  
vanaf nu krijgen alle profeten de ruimte  
en god weet alles  
maar jij en anderen, net als jij onschuldig en ongeboren  
weten het nog niet. 
 
Stilte 
 
Lied: Bleibet hier (3) 
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Songs from the Hebrew Bible – response: Alleluia 7 
(69) 
Sung by Joanna Zyga (conductor at Taizé Prayers in the 
Paradijskerk) 
 
Alleluia 
Speak up for those who cannot speak for themselves, 
for the rights of all who are destitute. Speak up and judge 
fairly; defend the rights of the poor and needy. (Proverbs 
31: 8-9) 
Alleluia  
 
In all their sorrow, he was near, with mercy strong, and love 
sincere. He lifted them, redeemed, restored, 
and carried them for evermore. (Jesaja 63:9) 
Alleluia 
 
He has shown you what is good, O human. And what does 
the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to 
walk humbly with your God. (Micah 6:8) 
Alleluia 
 
And let judgment run down as waters, and righteousness 
as a mighty stream. (Amos 5: 24)  
Alleluia 
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Lezing: Psalm 5 - Give Ear to My Words by Ernesto 
Cardenal, translated by Jonathan Cohen 
Read by Heleen Berenschot (Paradijskerk) 
 
Give ear to my words O Lord 
        Hear my groans 
Listen to my protest 
For you are not a God who is a friend of dictators 
nor a supporter of their politics 
nor are you influenced by their propaganda 
nor do you associate with any gangster 
There’s no honesty in their speeches 
nor in their press releases 
They talk of peace in their speeches 
while they increase their war production 
They talk of peace at Peace Conferences 
and secretly prepare for war 
    Their lying radios blare all night long 
Their desks are piled with criminal plans 
      and sinister documents 
But you will protect me from their plans 
They speak through the mouth of machine guns 
Their flashing tongues 
      are bayonets… 
Punish them O God 
   foil their politics 
mix up their memos 
      block their programs 
At the hour of the Alarm Siren 
you will be with me 
you will be my refuge on the day of the Bomb 
You bless the righteous 
who don’t believe in the lies of their ads 



7 
 

nor in their publicity and political campaigns 
Your love surrounds them 
       like armored tanks. 
 
Lezing: Matteüs 5: 1-11 
Gelezen door Bruce Rienstra (Pastoor van de Paradijskerk) 
 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar 
ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het 
woord en onderrichtte hen: 3‘Gelukkig wie nederig van hart 
zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4Gelukkig 
de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 5Gelukkig de 
zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 6Gelukkig 
wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. 8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij 
zullen God zien. 9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. 10Gelukkig wie 
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen 
is het koninkrijk van de hemel. 11Gelukkig zijn jullie wanneer 
ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 
 
Lied: Nada te turbe (50) 
 
Stilte 
De stilte gaat over in de voorbeden. 
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Intercessions I – respons: Kyrie 10 (84) 
Written and sung (or spoken) by Marco Derks (Parish 
Priest of the Old Catholic Church in Gouda) 
 
Kyrie eleison 
 
… 
Kyrie eleison 
 
 
Kaarsjes branden en bloemen leggen 
Ondertussen zingen we onderstaande twee liederen. 
Lied:  Dans nos obscurités (1) - Nederlandstalig 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

Lied:  Senor, que florezca tu justicia (grijs : 154, 
oranje : 157) 

 
Je kunt voorin de kerk een kaarsje branden en de 
meegebrachte bloemen kun je bij de icoon en de 
afbeelding ‘Christ in the Rubble’ van Kelly Latimore 
neerleggen.  
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Voorbeden II – responsie: Kyrie 10 (84) 
Geschreven en gesproken door Katinka Broos 
(Predikant Wijkpastoraat- en Gereformeerde Kerk 
Rotterdam) en met gezongen Kyrie eleison. 
 
Kyrie eleison 
 
God, machteloos voelen we ons wanneer we het geweld 
zien, 
Bommen op Gaza, geweld op de Westbank. 
Hier zijn we met onze woede en ons verdriet, 
Met onze bloemen en onze kaarsen. 
Zie ons hier samen, zie de mensen in Gaza en op de 
Westbank, 
In Israël en alle landen daar omheen. 
Doe ons omzien, doe hen omkeren. 
Laat ons bidden… 
Kyrie eleison 
 
O God, op teveel plekken in onze wereld heerst oorlog en 
geweld. 
Doe ons opstaan en elkaar vrede wensen, gunnen, geven, 
zodat uit elke bomkrater hoop ontspringt. 
Laat ons bidden… 
Kyrie eleison 
 
Goede God, al u de vrede brenger bent 
Deel dan, vanuit een liefdevol hart en met gulle hand. 
Doe ons ontvangen en hoeden. 
Laat ons bidden…  
Kyrie eleison 
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Wees hen nabij, o God, 
de kinderen in Gaza, Jemen, Sudan, Syrië, Congo, 
Myanmar, Haïti 
teveel om op te noemen, 
dat ze mogen opgroeien  
met sprankelend licht in hun ogen en zicht op vrede. 
Laat ons bidden… 
Kyrie eleison 
 
Our Father (145) 
 
Lied: Dona la pace (53) 
 
Lied: The Kingdom of God (115) 
 
 
Dit is het einde van het programma, voel je vrij om te 
vertrekken op jouw moment. Je bent van harte 
uitgenodigd om koffie of thee te drinken in “De Ark”, het 
gebouw direct naast de kerk. 
 

 
Bijdragen aan de onkosten van deze wake?  
Bij de uitgang staat een betaalzuil waar je digitaal of 
contant kunt bijdragen. Alvast hartelijk bedankt! 
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Komende ‘Wakes voor Palestina’ in Rotterdamse 
kerken: 

- Donderdag 5 juni om 19:00 uur in de 
Laurenskerk 

- Donderdag 12 juni om 19.00 uur in BMVier 
- Donderdag 19 juni om 19.00 uur in de 

Hoflaankerk 
- Donderdag 26 juni om 19.00 uur in de 

Credokerk (onder voorbehoud) 
 
 
Vieringen in de Paradijskerk: 
Wekelijks op zondag om 10.00 uur eucharistieviering 

- Eerste zondag van de maand met kinderkerk 
Maandelijks op vrijdag om 20.00 uur Taizé gebed 

- 13 juni (eenmalig om 19.30 uur) 
- 22 augustus, 26 september, 31 oktober,  

28 november en 19 december  
 
Ook kun je deelnemer worden van 
de ‘Taizé Paradijskerk’ WhatsApp-
Community om op de hoogte te 
blijven van alle komende Taizé 
gebeden.  
 
 
Kijk voor meer informatie over de 
Paradijskerk op paradijskerk.oudkatholiek.nl   
 

http://www.paradijskerk.oudkatholiek.nl/

